NIEUWSBRIEF PAROCHIE NIJSWILLER
APRIL 2026

Voor meer uitgebreide informatie zie de website van de parochie
op https://dionysius-nijswiller.nl/

Uw kerkbijdrage of misintentie kunt u overmaken op rekening
NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K. Parochie H. Dionysius Nijswiller.

EEN ZALIG PASEN !

Moge Pasen dit jaar een bron van licht en vreugde zijn voor u en uw : -,lg
dierbaren. Als pelgrims van hoop mogen we elkaar helpen om steeds '

weer op weg te gaan naar liefde, vrede en gemeenschap. Laat deze
dagen ons hart vervullen met vertrouwen in Gods nabijheid, zodat we
samen kunnen bouwen aan een wereld vol hoop. Gezegend Pasen!
Pastoor Lipsch

VIERING VAN BARMHARTIGHEID - maandag 30 maart in de St.Gertrudiskerk in
Wijire

Ervaar Gods bevrijdende barmhartigheid en liefde in hart en ziel! We nemen samen de tijd om ons
voor te bereiden op het vieren van de Goede Week. Met meditatieve teksten en Taizémuziek maken
wij het even stil. Het Heilig Sacrament wordt uitgestald. 'Jezus wacht op ons in dit Sacrament van de
Liefde’. TijJdens de aanbidding van het Heilig Sacrament is er gelegenheid om het sacrament van
Gods barmhartigheid te ontvangen, de biecht. Diverse priesters zijn daarvoor beschikbaar. Alle
parochianen van onze nieuwe parochiefederatie, t.w. Eys, Mechelen, Wahlwiller, Nijswiller, Epen,
Slenaken, Gulpen en Wijlre zijn van harte uitgenodigd ! De viering begint om 19.00 uur.

CHRISMAMIS OP WOENSDAG 1 APRIL IN KATHEDRAAL TE ROERMOND

Elk jaar in de Goede Week vindt er in de kathedraal een viering plaats die maar één keer per jaar in
elk bisdom wordt gehouden: de chrismamis. In deze bijzondere viering worden door de bisschop de
olién gewijd die gedurende het jaar in parochies gebruikt worden voor de sacramenten van doop,
vormsel, ziekenzalving en door de bisschop zelf ook voor eventuele priesterwijdingen.

Tijdens de chrismamis vernieuwen de aanwezige priesters ook hun wijdingsbelofte.

Ook u bent van harte welkom deze mis bij te wonen. De chrismamis begint om 19.00 uur.

Wilt u meegaan, maar hebt u geen vervoer, neem dan contact op met het secretariaat. U kunt dan
met iemand meerijden naar de Christoffelkathedraal om deze viering bij te wonen. De chrismamis
begint om 19.00 uur. De kathedraal ligt aan de Markt in Roermond.

VASTENACTIE 2026

In de Goede week halen de leden van het Missiecomité de vastenzakjes op.
Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u het zakje ook deponeren in de brievenbus
van de pastorie of in Nijswiller bij mevr. Lydia Jongkamp, Ireneweg 10.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening NL33 RABO 0361 5389 28
t.n.v. Missiecomité o.v.v. Vastenactie 2026 of gebruikmaken van de
QR-code.

Dit jaar ondersteunt Vastenactie projecten in het Boliviaanse regenwoud van het bisdom Pando.
Bisschop Eugenio Coter en zijn team zetten zich dagelijks in om de meest kwetsbare mensen nabij

—


https://dionysius-nijswiller.nl/

te zijn. Dat doen ze onder meer door voor de zieken te zorgen, voor opvang en voor kinderen die op
straat zwerven en door gevangenen te bezoeken. Voor meer informatie:
www.missiebureau.nl/vastenactie

KRUISENTOCHT EYS OP GOEDE VRIIJDAG 3 APRIL om 19.00 uur

De kruisentocht start op Goede Vrijdag om 19:00 uur vanuit de kerk in Eys. Bij 14 wegkruisen is er
een overweging. Tijdens deze tocht bezoeken we ook de kerk van Wahlwiller. Daar zal door de
Schola Cantorum passende muziek worden gebracht. Ook de kerk van Nijswiller bezoeken we. Daar
zal het Kerkelijk Zangkoor van Nijswiller zingen.

In de kantine bij het voetbalveld van Nijswiller wordt een korte pauze gehouden. Er zal onder alle
weersomstandigheden worden vertrokken!!

ledereen is van harte welkom om mee lopen ter voorbereiding op Pasen.

DE GOEDE WEEK

De Goede Week is een bijzondere tijd in het jaar, waarin we worden uitgenodigd om als Pelgrims van
Hoop stil te staan bij de kern van ons geloof: de liefde en opstanding van Jezus. Het thema van het
Heilig Jaar 2025, Pelgrims van Hoop, nodigt ons dit jaar extra uit om met vertrouwen en geloof op
weg te gaan, ondanks de uitdagingen van onze tijd. De Goede Week biedt een unieke gelegenheid
om dit te beleven en te verdiepen.

Palmzondag: De Goede Week begint met Palmzondag, waarop we de intocht van Jezus in
Jeruzalem vieren. Jezus wordt ontvangen als een koning, terwijl mensen met palmtakken zwaaien en
roepen: "Hosanna!" Toch weten we dat deze vreugde snel zal omslaan in verdriet. Palmzondag
herinnert ons eraan dat hoop niet altijd eenvoudig is, maar dat Jezus ons leert om vanuit nederigheid
en vertrouwen op God te leven. U bent van harte welkom om Palmzondag met ons mee te vieren in
eucharistieviering op zaterdag 28 maart om 19.00 uur.

Chrismamis: Tijdens de Chrismamis, die gevierd wordt op woensdagavond 1 april om 19.00 uur, in
onze kathedraal te Roermond, zegent de bisschop de olién die het hele jaar door gebruikt worden in
sacramenten zoals doopsel, vormsel en ziekenzalving. Ook zullen alle priesters tijdens deze
eucharistieviering hun wijdingsbelofte vernieuwen. Deze viering benadrukt hoe Gods genade ons
telkens weer vernieuwt en versterkt in onze pelgrimstocht van hoop.

Witte Donderdag: Op Witte Donderdag herdenken we het Laatste Avondmaal, waarin Jezus
zichzelf gaf in brood en wijn als teken van zijn liefde. Hij waste ook de voeten van zijn leerlingen, een
daad van nederigheid die ons oproept om elkaar te dienen. Het is een dag waarop we worden
uitgenodigd om stil te staan bij de kracht van gemeenschap en zelfgave. We vieren Witte Donderdag
in onze kerk om 14.00 uur in een gezamenlijke viering voor ouderen en parochianen.

Goede Vrijdag: Goede Vrijdag is een dag van diepe rouw en bezinning. We herdenken de kruisiging
en dood van Jezus, die zijn leven gaf voor onze zonden. Hoewel het een dag vol pijn lijkt, schuilt er
ook hoop: door zijn sterven opent Jezus voor ons de weg naar nieuw leven. Zijn lijden wordt zo een
teken van ultieme liefde en vergeving. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de
kruisweg om 15.00 uur in onze kerk en/of aan de kruiswegwandeling die om 19.00 uur vanuit de kerk
in Eys vertrekt.

Stille Zaterdag: Op Stille Zaterdag heerst er stilte en bezinning. Het lichaam van Jezus ligt in het
graf, terwijl gelovigen wachten op het licht van Pasen. Deze dag nodigt ons uit tot reflectie over wat
het betekent om te blijven hopen en bidden in tijden van duisternis. We vieren de verrijzenis heel
bijzonder in de paaswake in onze kerk om 19.00 uur.

Pasen: Pasen is het hoogtepunt van de Goede Week: het feest van de opstanding! Jezus overwint
de dood en brengt nieuw leven voor iedereen. Een dag vol vreugde en hoop, waarin we vieren dat
God altijd trouw blijft aan zijn belofte om ons leven te vernieuwen. Dat doen we in de mis van 9.30
uur.
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UITNODIGING REGIOBIJEENKOMSTEN TOEKOMSTVISIE BISDOM ROERMOND

‘Verbonden met elkaar in Christus — Kompas voor de toekomst’. Zo heet de toekomstvisie voor
de kerk in Limburg, die bisschop Ron van den Hout eind vorig jaar heeft gepresenteerd.

Op woensdag 15 april wordt voor belangstellenden uit Zuid-Limburg een regiobijeenkomst gehouden
in Klooster Wittem. Ook de bisschop is aanwezig. Graag nodigen wij u van harte uit deel te nemen
aan deze avond. De bijeenkomst begint om 18.45 uur en eindigt rond de klok van 21.15 uur.

Voor wie?

Deze regiobijeenkomst is bedoeld voor iedereen die de toekomst van de kerk en het geloof aan het
hart gaat. Dan denken we aan leden van kerkbesturen en pastorale teams, vrijwilligers in parochies
en natuurlijk de parochianen.

Wat gaan we doen?

Samen op weg naar een synodale kerk van gemeenschap, participatie en zending. Maar hoe doe je
dat? Hoe kunnen we als betrokken katholieken in Limburg samen op weg gaan naar een synodale
kerk, waarin we levendig getuigen van ons geloof en samen bouwen aan vitale
geloofsgemeenschappen?

Dat is de vraag die tijdens de regiobijeenkomsten centraal staat en waarover we graag in gesprek
gaan.

Als voorbereiding voor de bijeenkomsten vragen we alle deelnemers de toekomstvisie te lezen en
vooraf een antwoord te formuleren op onderstaande vragen:

1. Wat spreekt u in de toekomstvisie zeer aan?

2. Wat roept weerstand op?

Aanmelden kan tot een week voorafgaand aan de bijeenkomst via de website van het bisdom:
www.bisdom-roermond.nl/kompas-voor-de-toekomst

EEN NIEUWE PAROCHIEFEDERATIE

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het vormen van een nieuwe federatie van
de parochies Eys, Wahlwiller, Nijswiller, Gulpen, Wijlre, Slenaken, Mechelen en Epen. Er komt één
nieuw centraal kerkbestuur voor alle 8 parochies. Verder krijgt iedere parochie een
parochiewerkgroep die zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen de parochie.

Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van de samenwerkingsconvenant. Verder zijn er op
korte termijn bijeenkomsten gepland met de diverse parochiewerkgroepen (huidige parochieraad).

Later worden er ook bijeenkomsten voor de parochianen georganiseerd. We vinden het belangrijk dat
iedereen goed wordt geinformeerd. Het streven is dat medio 2026 de nieuwe federatie een feit is. We
houden u op de hoogte.

DONDERDAG 9 APRIL:
foto- en informatieavond over bezoek India projecten Zr.Maria Goretti

Naar aanleiding van een bezoek aan India in 2025, organiseert het Missiecomité op
% donderdag 9 april een foto- en informatieavond. Het is mooi om te zien dat de inzet
van het missiecomité, o.a. door de opbrengst van de inzamelingsactie van kleding,

mede bijdraagt aan een beter leven voor velen.

5t Ook wordt aandacht besteed aan de nieuwbouw van het Sociale Centrum in
Vamanjoor Fase 1 is afgerond, fase 2 is gestart en er is nog veel geld nodig. Het missiecomité




probeert ook hieraan bij te dragen door voor dit project aandacht te vragen. Er is een mooie
samenwerking met Wilde Ganzen gestart, die veel perspectief biedt.

U bent van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in café Seroo.

HET DEKENAAT GULPEN GAAT OP BEDEVAART NAAR LOURDES

Van 11 t/m 19 september 2026 maken wij vanuit de parochies van het Dekenaat Gulpen samen met
het Huis voor de Pelgrim een bijzondere pelgrimsreis naar Lourdes. Deze bedevaart zal worden
begeleid door deken Lipsch en pastoor Dieteren.

Of u nu komt met een sterk geloof, met vragen, met dankbaarheid, met verdriet, of

f\ gewoon met een open hart — in Lourdes is iedereen welkom. Juist in die
. ; \ openheid ligt de kracht van deze plek. Samen onderweg zijn, samen vieren en

f:;f. ﬂ “ samen stil zijn maakt deze bedevaart tot een ervaring die je bijblijft, ook lang nadat
de je weer thuis
Palgtim bent. Vragen? Bel, mail of stuur een WhatsApp bericht naar Aurelia

Renierkens, aurelia@renierkens.eu Telefoon: 06 1253 8866.

MIS OP DE DONDERDAG

In parochieraad en kerkbestuur is besloten om de donderdagavondmis gedurende de
zomertijd te laten vervallen, gezien de lage opkomst.
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