
CONTACTBLAD 

Parochie H. Dionysius 

Nyswiller 

Juni, juli & augustus 

2024 

HET PAROCHIESECRETARIAAT in Eys is geopend op maandag van 
9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, tel. 043-
4511243. Het E-mailadres van de pastorie: h.agatha.eys@hetnet.nl 
 

MISINTENTIES kunt u opgeven bij het secretariaat van cluster “Morgenster” op 
bovenstaand adres, E-mailadres en telefoonnummer. Misintenties graag drie weken 
van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.  
 

H. COMMUNIE AAN HUIS: Parochianen die de behoefte hebben om een keer 
per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan Mi-
chel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373, b.g.g. het parochie-
secretariaat in Eys, tel. 043-4511243 of Kapelaan Siju tel. 0618242777. 
 

MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website kunnen worden ingele-
verd  bij de kerkmeester in de sacristie of bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijs-
willer (043-4512382) of  per. E-mail:  st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl 

 

WEBSITE van de parochie:  
https://dionysius-nijswiller.nl/  
 

BANKRELATIE: RABO-BANK:  
IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K. 
Parochie H. Dionysius.  

 
AFWEZIG 

 
In verband met vakantie zullen in de maanden juli en 
augustus geen parochieblaadjes worden gemaakt en 
verspreid. Via onze website en kerkberichten in 
“Gulp en Geul” zult u zo mogelijk op de hoogte 
worden gehouden. 
 
 

OVERLIJDEN 
 
Dinsdag 21 mei hebben onze klokken geluid voor onze 
dorpsgenote mevrouw José Kleijnen - Brouns, weduwe van 
Lambert Kleijnen. 
Zij verbleef in het verzorginstehuis te Gulpen en overleed in 
de leeftijd van 90 jaren. 
Haar uitvaart vond plaats op zaterdag 25 mei j.l.. 

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 6 juli a.s.  
Zij moge rusten in de vrede van de Heer. 
Wij wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe. 

16 JUNI VADERDAG : 

VOOR ALLE VADERS. 
 

Vader zijn! 
Een kind krijgen 

met een vrouw waar je van houdt.  
Dat is waar vader worden mee begint.  

 

Je kind te eten geven 
en laten weten dat je van hem houdt.  

Dat is waar vader worden mee begint.  
 

Je kind geborgenheid geven  
en zorgen dat ie je vertrouwt.  

Dat is waar vader worden mee begint.  
 

Je kind een toekomst bieden  
en een zorgeloos bestaan.  

Dat is waar vader worden mee begint.  
 

Je kind helpen met een opleiding  
en later ook een baan.  

Dat is waar vader worden mee begint.  
 

Van je kind oprecht te horen:  
“Papa, jij bent mijn nummer één!” 

Dan is Papa opnieuw geboren  
Dat, dat is waar vader zijn mee begint.  

 

mailto:st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl
https://dionysius-nijswiller.nl/


SACRAMENTSDAG: WIJ WANDELEN SAMEN MET JEZUS 
 

Op donderdag, in de tweede week na Pinksteren, 
viert de kerk het hoogfeest van het Allerheiligst 
Sacrament, ook wel Sacramentsdag genoemd. Ei-
genlijk is dit feest een herhaling van Witte Don-
derdag, de instelling van het sacrament van de eu-
charistie. In de Goede Week kun je dit niet uitbun-
dig vieren, dat past niet in de stille dagen rond Je-
zus' dood aan het kruis. Daarom wordt het na alle 
grote feesten nog eens over gedaan. Toch is er een 
groot verschil tussen Witte Donderdag en Sacra-
mentsdag, Op Witte Donderdag ligt de nadruk veel 
meer op het breken en delen, op het samen maal-
tijd houden als een heel indringend activiteit van 
verbondenheid vieren met de Heer en met elkaar. 
Sacramentsdag heeft iets triomfalistisch gekregen, 

en ligt de nadruk op de verering en aanbidding van het allerheiligste.  
 

Deze plechtigheid heeft een diepe betekenis voor ons als gelovigen, omdat 
het ons herinnert aan de voortdurende aanwezigheid van Jezus Christus in 
ons midden. De sacramentprocessie is niet slechts een uiting van onze de-
votie, maar ook een krachtig symbool van onze eenheid en ons gezamenlij-
ke geloofsleven. Terwijl we in processie door de straten lopen, belijden we 
niet alleen ons geloof, maar versterken we ook onze onderlinge band. We 
wandelen samen, niet alleen als individuen, maar als een gemeenschap, met 
Jezus Christus als onze richtinggever en gids. Zijn aanwezigheid in het Sa-
crament inspireert ons om in liefde en harmonie met elkaar te leven, om 
elkaar te ondersteunen en samen de uitdagingen van het leven aan te gaan. 
 

Kapelaan Siju 
 
 

KLEDINGINZAMELINGSACTIE 2024 
 

De jaarlijkse kledingactie heeft dit jaar plaatsgevonden 
op zaterdag 25 mei jl. Ook dit jaar is de opbrengst weer 
bedstemd voor de projecten van Zuster Maria Goretti in 
India. Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 

Hebt u de inzamelingsactie gemist dan kunt u uw gebruikte kleding, 
schoeisel en overig textiel alsnog afgeven c.q.  deponeren bij mevr. 
Lydia Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller. 

JUNI: MAAND VAN HET HEILIG HART 
 

De maand juni is van oudsher toegewijd aan 
het Heilig Hart van Jezus. Dit feest wordt 
gevierd op de 3de vrijdag na Pinksteren en 
valt hierdoor eigenlijk altijd in de maand ju-
ni (dit jaar op 07 juni). Naar het hart wordt 
verwezen als je veel van iemand houdt. Het 
hart is vaak gelijk aan liefde. God heeft Zijn 
grote liefde aan ons getoond door Zijn Zoon, 
Jezus, te sturen, die voor ons gestorven is 
aan het kruis. Op 27 december 1673 toonde 
Jezus zijn liefhebbend hart op een speciale 
manier aan zuster Margaretha-Maria Alaco-
que, in Paray-le-Monial (Frankrijk). Hij zei 
daarbij in een visioen tegen haar: “Mijn hart 

is zo vol liefde voor de mensen, dat het de vlammen van die vurige lief-
de niet langer kan bevatten. Daarom moet het met uw hulp deze vlam-
men over de wereld verspreiden.” Hieruit is deze mooie feestdag ont-
staan en daarmee ook de kenmerkende afbeelding van het Heilig Hart 
van Jezus. 
 

29 AUGUSTUS: DEKENALE BEDEVAART BANNEUX   
 

Op donderdag 29 augustus 2024 zal de jaarlijkse bedevaart naar Ban-
neux plaatsvinden voor alle parochies van het dekenaat Gulpen. Het the-

ma van dit jaar is: “Veilig onder Maria’s mantel!”  
 

Om 11.00 uur is de plechtige hoogmis met deken  
Bronneberg, om 14.00 de gebedsweg van de genade-
kapel naar de bron en om 15.30 uur het plechtige lof 
met ziekenzegening in de grote kerk  
De kosten bedragen 20 euro, opgeven kan tot en met 

4 augustus bij onze contactpersoon dhr. Jo Sijben.  
 

Rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voor begeleiding zorgen, 
begeleiders betalen 10 euro. Als de rolstoelgebruikers in de bus kunnen 
zitten, moet de rolstoel opklapbaar zijn. Nadere informatie over vertrek-
tijd wordt tijdig bekend gemaakt.  
 

We hopen op veel deelnemers! 



OPEN KLOOSTERDAG OP ZONDAG 9 JUNI 
 
Het leven in een klooster spreekt tot de verbeelding. Religieuzen wijden hun 
hele leven aan God. Vanwege de stilte en het bijzondere leven in een communi-
teit trekken veel mensen zich graag een paar dagen terug in een klooster. Voor 
wie die mogelijkheid niet heeft, maar wel graag kennis wil maken met het 
kloosterleven wordt op zondag 9 juni weer een Open Kloosterdag gehouden. 
 

Enkele tientallen kloosters in het hele land openen dan hun deuren. De zusters, 
paters en broeders nodigen van harte uit voor een bezoek. Zij vertellen hun ver-
haal: wie zij zijn, wat zij doen en waarom ze kiezen voor een leven in dienst 
van God en mensen. En ze luisteren ook graag naar het verhaal van de bezoe-
kers. Ook enkele Limburgse kloosters doen aan deze dag mee. Dit zijn in ieder 
geval: de paters Camillianen in Roermond, de zusters Onder de Bogen in 
Maastricht, de benedictijnen in Vaals (Mamelis) en de liefdezusters van het 
Kostbaar Bloed op de Windraak (Sittard). Hier kunnen nog andere kloosters bij 
komen. Meer informatie over de locaties en de programma’s is vanaf mei te 
vinden op de website www.openkloosterdag.nl 
 

WAAR KOMT HET WOORD PELGRIM VANDAAN? 

In deze vakantiemaanden trekken veel mensen erop uit. In vroeger eeuwen was 
vakantievieren niet gebruikelijk. Wie op reis ging deed dat niet voor z’n ple-
zier, maar met een duidelijk doel: als handelaar, als soldaat of als pelgrim.  

Het woord ‘pelgrim’ kennen wij in de betekenis van een bedevaartganger. Het 
woord komt uit het Latijn en wordt daar peregrinus genoemd. Letterlijk bete-
kent dit: iemand die door of langs de akkers trekt. In het Middelnederlands 
werd een pelgrim ook wel peregrijmen of pellegrijm genoemd. Van dit laatste 
is ons woord pelgrim afgeleid. Een pelgrim is dus heel letterlijk iemand die op 
pad gaat en langs velden en akkers trekt, op weg naar een religieuze bestem-
ming.  

Pelgrimeren – het op pelgrimstocht gaan – is al zo oud als er godsdiensten be-
staan. Reizen naar heilige plaatsen geeft gelovigen het gevoel dichter bij het 
goddelijke te komen. In veel gevallen is de reis er naartoe – het onderweg zijn 
– vaak zelfs belangrijker dan de aankomst op de plaats van bestemming.  

Het Latijn kent ook het woord peregrinatio. Dit woord heeft meer betekenissen 
die wel allemaal verband met elkaar houden. Zo wordt met peregrinatio de pel-
grimstocht zelf bedoeld, maar het werd in de middeleeuwen ook gebruikt voor 
de keuze van monniken om bij wijze van boetedoening vrijwillig in balling-
schap te gaan. Daarnaast komt het woord ook voor als aanduiding voor het reis-
verslag van een pelgrimstocht. Veel hedendaagse pelgrims voelen nog steeds 
de behoefte om de belevenissen en ervaringen die ze onderweg langs de akkers 
opdoen op papier te zetten.  

EERSTE ‘WERELDDAG VAN DE KINDEREN’ 
 
Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 
2024 werd in Rome en in de Rooms-
Katholieke Kerk wereldwijd de al-
lereerste Werelddag van de Kinderen 
gevierd. Deze dag werd door de paus 
aangekondigd op 8 december 2023, op 
het hoogfeest van Maria Onbevlekt 
Ontvangen. 
In de katholieke Kerk voor de eerste 
keer de 'Werelddagen van de Kin-

deren' gehouden. In het olympisch stadion in Rome worden enkele 
duizenden jongens en meisjes uit de hele wereld verwacht. De Wereld-
kinderdagen zijn een aanvulling op de Wereldjongerendagen. In een 
brief aan de kinderen schrijft paus Franciscus dat we de wereld kunnen 
veranderen door kleine dingen goed te doen. 
 

Het idee voor de Wereldkinderdagen is afkomstig van een negenjarige 
jongen. Hij vroeg de paus vorig jaar waarom er wel Wereldjongeren-
dagen bestaan, maar geen kinderdagen. De paus reageerde daarop po-
sitief: ‘Een prachtig idee. Ik zal erover nadenken en kijken hoe we het 
kunnen doen.’ Het dicasterie voor Cultuur en Onderwijs van het Vati-
caan heeft de suggestie opgepakt en voor dit weekeinde de eerste We-
reldkinderdagen georganiseerd. Uitgangspunt daarbij is de vraag: ‘Wat 
voor wereld willen we nalaten aan de kinderen die nu opgroeien?’  
De paus wil net als Jezus dat we kinderen centraal stellen en voor hen 
zorgen. 
 

Paus Franciscus schreef ook een boodschap voor deze dag met als the-
ma: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’. Daarin roept hij kinderen op te 
dromen van een nieuwe mensheid en zich in te zetten voor een zorgza-
me samenleving. “De wereld verandert door kleine dingen zoals ande-
ren begroeten, toestemming vragen, je verontschuldigen, dankjewel 
zeggen. Onze wereld verandert als we met deze kleine dingen begin-
nen, zonder bang te zijn om telkens kleine stapjes te zetten, een voor 
een. Onze kleinheid herinnert ons eraan dat we kwetsbaar zijn en dat 
we elkaar nodig hebben,” aldus de paus. Hij houdt de kinderen ook 
voor dat het goed is om veel te bidden en dat ze – net als Jezus – God 
gewoon ‘papa’ mogen noemen. 

https://www.parochiegulpen.nl/2024/05/20/open-kloosterdag-op-zondag-9-juni/
http://www.openkloosterdag.nl/


AGENDA VOOR DE MAAND JUNI 2024 
 
Zondag 2 juni 09.00 uur - Sacramentsdag (hoogfeest) - Eucharistievie-
ring gevolgd door Sacramentsprocessie 
Lezingen uit: Exodus 24,3-8 en Marcus 14,12-16.22-26 
Voorganger: Kapelaan Siju  
 

Donderdag 6 juni 18.45 uur - Rozenkransgebed, om 19.00 uur gevolgd 
door de avondmis. Viering H. Hart van Jezus (hoogfeest) 
Voorganger: Kapelaan Siju 
 

Zaterdag 8 juni 19.00 uur - 10e zondag door het jaar 
Lezingen uit: Genesis 3,9-15 en Marcus. 3,20-35 
Voorganger: Kapelaan Siju 
 

Donderdag 13 juni 19.00 uur - Avondmis - Ged. H. Antonius van Padua 
Voorganger: Kapelaan Siju 
 

Zaterdag15 juni 19.00 uur - 11e zondag door het jaar 
Lezingen uit: Ezra 17,22-24 en Marcus 4,26-34 
Voorganger: Emeritus-pastoor T. Reijnen 
 

Donderdag 20 juni 19.00 uur - Viering geboorte van de H. Johannes de 
Doper (hoogfeest) 
Voorganger: Kapelaan Siju 
 

Zaterdag 22 juni 9.00 uur - 12e zondag door het jaar 
Lezingen uit: Job 38,1.8-11 en Marcus. 4,35-41 
Voorganger: Emeritus-pastoor T. Reijnen 
 

Donderdag 27 juni 19.00 uur - Viering HH. Petrus en Paulus 
(hoogfeest) 
Voorganger: Kapelaan Siju 
 

Zaterdag 29 juni 19.00 uur - 13e zondag door het jaar 
Lezingen uit: Wijsheid 1,13-15; 2,23-24 en Marcus 5,21-43 of 5,21-24.35b-
43 
Voorganger: Emeritus-pastoor T. Reijnen. 
 
AGENDA VOOR DE MAAND JULI 2024 
 

Donderdag 4 juli 18.45 uur - Rozenkransgebed, om 19.00 uur gevolgd 
door de avondmis 
Voorganger: Kapelaan Siju 
 

Vervolg 

VERVOLG AGENDA JULI 2024 
 

Zaterdag 6 juli 19.00 uur - 14e zondag door het jaar 
Lezingen uit  Ezechiël 2,2-5 en Marcus 6,1-6 
Deze mis wordt opgeluisterd door ons Kerke-

lijk Zangkoor St. Cecilia o.l.v. Erik Lemlijn. 
Hierna gaat het zangkoor met een welverdien-
de vakantie tot 26 augustus. 

Intentie:  
Zeswekendienst voor mevr. Kleinen - Brouns. 

 

Donderdag 11 juli 19.00 uur - Avondmis 
 

Zaterdag 13 juli 19.00 uur - 15e zondag door het jaar 
Lezingen uit Amos 7,12 en Marcus 6,7-13 
 

Donderdag 18 juli 19.00 uur-  Avondmis 
 

Zaterdag 20 juli 19.00 uur - 16e zondag door het jaar 
Lezingen uit  Jeremia 23,1-6 en Marcus 6,30-34 
 

Zondag 21 juli 14.00 uur - Doop van Joes Leise Lumeij, zoon van Patrick en 
Sanne 
 

Donderdag 25 juli - 19.00 uur - Avondmis 
 

Zaterdag 27 juli 19.00 uur - 17e zondag door het jaar 
Lezingen uit 2 Koningen 4,42-44 en Johannes 6,1-15 
 
AGENDA VOOR DE MAAND AUGUSTUS 2024 
 

Zaterdag 3 augustus 19.00 uur - 18e zondag door het jaar 
Lezingen uit Exodus 16,2-4.12-15 en Johannes 6,24-35 
 

Zaterdag 10 augustus 19.00 uur - 19e zondag door het jaar 
Lezingen uit 1 Koningen 19,4-8 en Johannes 6,41-51 
 

Zaterdag 17 augustus 19.00 uur - Viering Maria Tenhemelopneming 
(hoogfeest) - (Kroetwuschzegening) 
Lezingen uit Spreuken 9,1-6 en Johannes 6,51-58 
 
Zaterdag 24 augustus 19.00 uur - 21e zondag door het jaar 
Lezingen uit Jozua 24,1-2a.15-17.18b en  Johannes 6,60-69 
 

Zaterdag 31 augustus 19.00 uur - 22e zondag door het jaar 
Lezingen uit Deuteronomium 4,1-2.6-8 en Marcus 7,1-8. 
 

Donderdag 5 september 18.45 uur - Rozenkransgebed, om 19.00 uur gevolgd 

door de avondmis 


