
CONTACTBLAD 

Parochie H. Dionysius 

Nyswiller 

Oktober 2024 

Allerheiligen-Allerzielen 

HET PAROCHIESECRETARIAAT in Eys is geopend op maandag van 
9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, tel. 043-
4511243. Het E-mailadres van de pastorie: h.agatha.eys@hetnet.nl 
 

MISINTENTIES kunt u opgeven bij het secretariaat van cluster “Morgenster” op 
bovenstaand adres, E-mailadres en telefoonnummer. Misintenties graag drie we-
ken van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.  
 

H. COMMUNIE AAN HUIS: Parochianen die de behoefte hebben om een keer 
per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan Mi-
chel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373, b.g.g. het parochie-
secretariaat in Eys, tel. 043-4511243 of Kapelaan Siju tel. 0618242777. 
 

MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website kunnen worden ingele-
verd  bij de kerkmeester in de sacristie of bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 
Nijswiller (043-4512382) of  per. E-mail:  st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl 

 

WEBSITE van de parochie:  
https://dionysius-nijswiller.nl/  
 

BANKRELATIE: RABO-BANK:  
IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K. 
Parochie H. Dionysius.  

OKTOBERMAAND- ROZENKRANSMAAND   
 

Oktober is een Mariamaand en de rozenkransmaand. Dat heeft alles te ma-
ken met het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober. 
Op die datum vond in 1571 bij de Griekse havenstad Lepanto een beroemde 
zeeslag plaats. De christelijke landen wisten in die slag de islamitische Ot-
tomanen te verslaan. De paus had alle christenen opgeroepen de rozenkrans 
te bidden en Maria’s voorspraak af te smeken. Als de christenen zouden 
winnen – zo beloofde de paus – zou hij een officieel feest van de rozen-
krans instellen. En zo gebeurde het. Er werd een paar keer met de datum 
geschoven, maar sinds 1914 wordt het feest van de rozenkrans gevierd op 7 
oktober. Paus Leo XIII wijdde zelfs de hele maand oktober aan Maria toe.  
  
De rozenkrans als gebedssnoer is overigens al veel ouder. Al in de Middel-
eeuwen werd het gebed in kloosters gebeden. Het waren vervolgens vooral 
de dominicanen die de devotie voor de rozenkrans verspreidden. Maria was 
aan hun stichter, de heilige Dominicus (1170-1221), verschenen. Er zijn tal 
van afbeeldingen bekend waarop Maria vanuit de hemel de rozenkrans aan 
Sint-Dominicus toevertrouwt. In de 14de en de 15de eeuw raakte het rozen-
kransgebed ook buiten de kloosters bij leken bekend. Ook werden er op 
veel plaatsen rozenkransbroederschappen opgericht.  

 

IK NOEM  JOUW NAAM  
 

Als ik  denk  
Dan hoor  ik  jouw naam  

Als ik  s laap  
Droom ik jouw naam  

In  hoe ik  nu  leef  
Beleef  ik  jouw naam  
Uit  machteloosheid  

Schreeuw ik  jouw naam  
 

Soms,  heel  al leen  
Verwerk ik  jouw naam  

Met a l  mijn  l ie fde  
Koester  ik  jouw naam  

Hier  dichtb i j  me  
Voel  ik  jouw naam  

In  deze  saamhorigheid  
Vertel  ik  jouw naam  
Opdat  je  zu l t  weten  

Dat ik  je  niet  zal  vergeten  
Zacht  noem ik jouw naam ….  

 

Leonita  Gerssen  
 
 

mailto:st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl
https://dionysius-nijswiller.nl/


ZONDAG 20 OKTOBER WERELDMISSIEDAG 
 

Op zondag 20 oktober 2024 is 
het Wereldmissiedag. Ook dit 
jaar wordt er door de Stichting 
Missie Comité Eys, Nijswiller 
en Wahlwiller een collecte ge-
houden. Dit jaar is er speciale 
aandacht voor Papoea-Nieuw-
Guinea.  

 

Meerdere eilanden in de Stille Zuidzee dreigen als gevolg van de kli-
maatverandering voorgoed te verdwijnen. Voor de inwoners een cata-
strofe. Hun eiland dreigt voorgoed in de zee te verdwijnen. Zo’n hon-
derd mensen moesten al gedwongen verhuizen naar het grotere eiland 
Bougainville. Hoe gaan de inwoners om met deze grote uitdagingen? 
Wat kan de katholieke geloofsgemeenschap doen?  
 

In de campagne van Wereldmissiemaand besteedt Missio aandacht aan 
de gevolgen van de klimaatverandering voor de bewoners van de Car-
teret Eilanden. We laten zien hoe met name vrouwen een leidende rol 
op zich nemen, vaak gestimuleerd door de katholieke kerk. Dat is niet 
vanzelfsprekend in een door mannen gedomineerde cultuur, waar ge-
weld tegen vrouwen veel voorkomt.  
Meer informatie treft u aan op de site: www.missio.nl  
 

Hoe kunt u bijdragen?:  
 

In de week van 14 oktober worden huis aan huis enveloppen bezorgd, 
waarin u een bijdrage kunt doen. Deze worden in de week van 21 ok-
tober opgehaald door de leden van het Missie Comité. Wanneer u on-
verhoopt niet thuis wordt aangetroffen, kunt u de envelop deponeren in 
de brievenbus van de pastorie in Eys of (in Nijswiller) deponeren c.q. 
afgeven in de kerk of bij mevr. Lydia Jongkamp, Ireneweg 10.  
 

U kunt ook een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 
0361 5389 28 t.n.v. St.Missiecomité o.v.v. “Wereldmissiedag 2024”.  
 

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u een mail sturen naar: 
jfmurlings@hotmail.com of bellen met 06-50218760.  
 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

CURSUS ‘LITURGISCHE VORMING’ 2024-2025  
 

In de cursusreeks ‘Liturgische vorming’ staan dit seizoen oude Limburgse 
gebruiken volksgeloof centraal. Vormen zij het einde van een tijdperk of bie-
den ze nieuwe kansen? Dat is de vraag die in zes bijeenkomsten wordt ge-
steld. De cursus wordt gegeven op twee locaties: in Gulpen en in Venray. 
 

Processies door het veld of over straat, kruidenboeket of palmtak, het zege-
nen van alles wat los of vastzit, wijwater, wierook, paaseieren en driekonin-
genkoek, carnaval en oogstdankfeest, ijsheiligen, Hubertusmarkten en paar-
denzegeningen. Vanouds hangt de rijke Limburgse cultuur van katholieke 
volksgebruiken aan elkaar. Veel dreigt te verdwijnen. Soms is dat niet erg en 
heeft het zijn tijd gehad. Van andere zaken zou je je kunnen afvragen of ze 
niet afgestoft en opnieuw zinvol ingezet kunnen worden als vertrekpunt van 
een missionaire kerk.  
 

In Gulpen wordt de cursus gegeven in het Parochiehuis, Kapelaan Penders-
plein 10, op zes zaterdagen: 19 oktober, 2 november en 7 december tel-
kens van 13.30 uur tot 15.00 uur.  
 

De data voor het voorjaar van 2025 worden nog bekend gemaakt.  
Aanmelding: Deelname kan aan alle zes de bijeenkomsten of aan afzonder-
lijke middagen. Kosten € 5 per bijeenkomst ter plekke te voldoen.  
Aanmelden kan via de mail: activiteiten@sgv-roermond.nl of via ons secre-
tariaat.  
 
NEDERLANDSE BISSCHOPPEN OVER VLUCHTELINGEN: 
‘NAASTE IN NOOD HELPEN’ 
 

"Iedereen die in Nederland verblijft, heeft recht op voldoende voedsel, 
een slaapplaats en hygiëne." Dat schrijven de Nederlandse 
bisschoppen in een gezamenlijke boodschap bij gelegenheid van de 
Werelddag van de Migrant en de Vluchteling, die zondag 29 
september j.l. in de katholieke Kerk werd gehouden. De bisschoppen 
erkennen dat er in Nederland verschillend gedacht wordt over de 
opvang van vluchtelingen, maar noemen het "een evangelische oproep 
om de naaste in de nood te helpen." 
 

Met hun oproep sluiten de Nederlandse bisschoppen aan bij de 
boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Migrant en 
de Vluchteling, die dit jaar als thema heeft: 'God trekt mee met zijn 
volk'.   



ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN   
 
Wij vieren het feest van Allerheiligen op zaterdag 2 november a.s. in de 
mis van 19.00 uur.   
  
Allerzielen herdenken wij op zondagmiddag 3 november met een ge-
bedsdienst om 14.30 uur gevolgd door de zegening van de graven.   
 

Er zal een collecte plaatsvinden waarvan de opbrengst bestemd is voor 
het onderhoud van onze beide begraafplaatsen.  
  
ALLERZIELEN  
  

Heer, herinner U de namen van hen  die gestorven 

zijn,  en vergeet niet dat zij kwamen  langs de straten 

van de pijn,  langs de wegen van het lijden,  door het 

woud van de eenzaamheid  naar het dag en nacht ver-

beide  Vaderhuis, hun toebereid………..  

  

In het bijzonder gedenken wij heel bewust degenen 
van wie wij het afgelopen jaar afscheid hebben genomen:   
  

Hub Horbag - - - - - - - - - - - - -  ¤ 09-12-1945 - † 22-10-2023 

Jan Wolfs - - - - - - - - - - - - - - - - ¤ 15-02-1938 - † 31-10-2023 

Maria Debije – Smeets - - - - - - -  ¤14-06-1935 -  † 31-01-2024 

Mieke Baumans – Rothbauer - - - ¤ 17-03-1933 - † 07-02-2024 

Klaus Huppertz - - - - - - - - - - - - -¤ 20-09-1940 - † 07-04-2024 

José Kleinen – Brouns - - - - - - - - ¤ 09-02-1934 - † 21-05-2024 

Joep Pelzer - - - - - - - - - - - - - - - - ¤ 23-08-1937 - † 31-05-2024 

Toon Savelberg - - - - - - - - - - - - -¤ 05-01-1938 - † 23-07-2024 

Marcelle van Wersch – Beaujean - ¤ 07-08-1954 - † 09-08-2924 

Ennie Lukassen – Van Hezik - - - -¤ 26-08-1934 - † 29-08-2024 

‘VAN GENIETEN NAAR GEESTELIJKE RUST’ 
 

Na een heerlijke vakantie in mijn thuisland 
India, gevuld met mooie momenten met fa-
milie, feestjes en gezellige tijd met collega-
priesters en vrienden, ging ik dit jaar voor 
de derde keer op bedevaart naar Lourdes. 
Samen met 600 Nederlandse pelgrims be-
leefde ik opnieuw een bijzondere ervaring.  

 

Na de warmte en vreugde van India begon mijn reis naar Lourdes 
met een gevoel van dankbaarheid. Maar zodra ik in Lourdes aan-
kwam, maakte dat gevoel van genieten plaats voor een diepere be-
leving: een intense verbinding met het indrukwekkende spirituele 
karakter van de plek. De aanwezigheid bij de Mariagrot, de in-
drukwekkende lichtprocessies en het gedeelde geloof van zoveel 
pelgrims brachten me tot rust en gaven me ruimte voor innerlijke 
bezinning.  
 

Wat ik altijd bijzonder vind in Lourdes is het 
ritueel van het kaarsjes aansteken. Elke dag 
komen er mensen om kaarsen te branden, 
voor nood, dankbaarheid of met hun inten-
ties. Dagelijks branden er duizenden kaarsen, 
een schitterend symbool van gebed. Wat ik 
iedereen aanraad is de verlichte processie van de grot van Maria 
naar het heiligdom. Elke pelgrim draagt een kaarsje en bidt in zijn 
eigen taal, maar het ritme van het gebed is zo universeel en devo-
tioneel, dat het een onvergetelijke ervaring is. Het geeft je niet al-
leen rust, maar ook dieper inzicht in het geloof en het leven.  
 

Deze bedevaart was een overgang van vreugdevol genieten naar 
een geestelijke rust die vanuit het diepste van mijn hart kwam. Ik 
verliet Lourdes vervuld van vrede, kracht en een vernieuwd ge-
loof. Lourdes blijft een indrukwekkende plek voor mij en ik kijk 
er nu al naar uit om volgend jaar weer terug te keren.  
 

Kapelaan Siju 



AGENDA OKTOBER 2024 
 
Donderdag 3 oktober 18.45 uur - Rozenkransgebed,  om 19.00 uur 
gevolgd door de avondmis. 
 

Zaterdag 5 oktober 19.00 uur 27e zondag door het jaar 
Lezingen uit Genesis 2,18-24 en Marcsus 10,2-16 of 10,2-12 
De mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans. 
 

Donderdag 10 oktober 19.00 uur - Avondmis 
 

Zondag 13 oktober 09.30 uur - H. Dionysius, herdenking overleden le-
den Harmonie Excelsior. 
Lezingen uit Wijsheid 7,7-11 en Marcus 10,17-30 of 10,17-27 
 

Zondag 13 oktober 15.00 uur -  Dierenzegening 
 

Donderdag 17 oktober 19.00 uur - Avondmis 
 

Zaterdag 19 oktober 19.00 uur 29e zondag door het jaar / Missiezondag 
Lezingen uit Jesaja 53,10-11 en Marcus 10,35-45 of 10,42-45 
 

Donderdag 24 oktober 19.00 uur - Avondmis 
 
Zaterdag 26 oktober 19.00 uur - 30e zondag door het jaar 
Lezingen uit Jeremia 31,7-9 en Marcus 10,46-52 
De mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans. 
  

Donderdag 31 oktober 19.00 uur - Avondmis 
 

Zaterdag 2 november 19.00 uur - . Allerheiligen 
Lezingen uit Apocalyps 7,2-4.9-14 en Matheus 5,1-12a 
 

Zondag 3 november 14.30 uur - Allerzielendienst 
Lezingen uit  Klaagliederen 3,17-26 en Johannes 14,1-6 

 
13 OKTOBER: VIERING H. DIONYSIUS 
 

De viering van onze patroonheilige St. Dionysius vindt nu 
plaats op zondag13 oktober.  
De Heilige Mis wordt opgeluisterd door het Kerkelijk 
Zangkoor St. Cecilia o.l.v. Eric Lemlijn en Harmonie Ex-
celsior o.l.v. Luc Scholtes.  
De Harmonie zal haar overleden leden herdenken. 

13 OKTOBER: DIERENZEGENING 
 

Op 4 oktober vieren we Werelddierendag ter ere 
van de sterfdag van de heilige Franciscus van 
Assisi, die een diep respect had voor al het leven. 
Hij zag in de natuur een weerspiegeling van de 
harmonieuze wereld die de Schepper voor ons 
bedoeld heeft, een wereld waarin mens en dier 
samenleven in vrede.  
 

De heilige Franciscus staat bekend om zijn bij-
zondere band met de dieren. Zo wordt verteld dat 
hij ooit een preek heeft gehouden voor een groep 
vogels die, in plaats van weg te vliegen, aandach-
tig luisterden naar zijn boodschap. Franciscus 
beschouwde alle levende wezens als broeders en 
zusters. 

 

Wij nodigen jullie van harte uit om samen met ons deze speciale band te 
vieren tijdens de dierenzegening op zondag 13 oktober om 15.00 uur op 
het durpsplein. 
 

Breng je huisdier mee en laten we samen een moment van dankbaarheid en 
respect voor het leven delen  

 

WELKOM AAN KAPELAAN JEROME JERRY 
 
Vanaf 1 september zal er een nieuwe kapelaan werk-
zaam zijn in onze parochies: Jerôme Jerry. Onlangs 
is hij in zijn thuisbisdom in India tot diaken gewijd, 
en aan het begin van 2025 zal hij de priesterwijding 
ontvangen. Het is een grote eer om hem te mogen 
begeleiden tijdens zijn laatste stappen naar het pries-
terschap.  
 

Kapelaan Jerry zal benoemd worden voor de acht 
parochies van ons cluster en is in het bijzonder aan-

spreekpunt voor de parochiefederatie EMS (Epen, Mechelen en Slenaken). 
Hij is 31 jaar jong en verblijft al enkele jaren in Nederland, waar hij zijn 
studies volgde aan het grootseminarie Rolduc. 
 

Wij nodigen u allen uit om onze nieuwe kapelaan met gebed te begeleiden, 
zodat hij zich welkom en gesteund voelt. We wensen hem veel heil en ze-
gen op zijn weg naar het priesterschap. 


