
 KAPELAAN SIJU: DANK U WEL VOOR EEN WARM EN LIEFDEVOL AFSCHEID 

Afgelopen zondag, na de afscheidsmis, reed ik terug naar Velden met een hart vol 
dankbaarheid, maar ook met pijn. Ik zei tegen mijn nicht: “Ik weet niet of ik dit 
allemaal waard ben, maar het was een warm en ontroerend afscheid.” Nooit had ik 
gedacht dat ik in vier jaar tijd zoveel harten zou mogen raken, en dat raakt mij diep. 

De afscheidsviering en de daaropvolgende receptie waren voor mij een groot teken 
van verbondenheid. Uw aanwezigheid, uw woorden, uw glimlach en soms ook uw 

tranen, ze hebben mij diep ontroerd. Ik voelde hoe sterk de band is die ons als geloofsgemeenschap 
samenhoudt. Daarvoor wil ik u allen uit de grond van mijn hart danken. 

Mijn bijzondere dank gaat uit naar het kerkbestuur Morgenster en de parochieraden leden van Eys, 
Nijswiller en Wahlwiller. Jullie steun, samenwerking en vriendschap hebben mijn tijd als kapelaan tot 
een gezegende periode gemaakt. 

Lieve parochianen, ik draag u allen met grote dankbaarheid in mijn hart. De wegen van God blijven 
ons telkens verrassen, maar de verbondenheid in geloof overstijgt afstand en tijd. Moge ons gebed 
elkaar blijven verbinden, waar wij ook zijn. 

Van harte dank voor alles, voor uw vertrouwen, uw open hart, en vooral voor het warme afscheid dat ik 
nooit zal vergeten. 
Blijf gezegend, en laten we één blijven in gebed. 

Kapelaan Siju 

OPBRENGST COLLECTE WERELDMISSIEMAAND 2025

Onder de titel ‘Missionarissen van Hoop’ voert Missio dit jaar campagne 
voor de Wereldmissiemaand. Op zondag 19 oktober 2025 was het 
Wereldmissiedag. Ook dit jaar werd door de Stichting Missie Comité Eys, 
Nijswiller en Wahlwiller een collecte gehouden. Dit jaar is de opbrengst 

bestemd voor projecten in Myanmar. Het land gaat al jaren gebukt onder een bloedige burgeroorlog en 
eind maart werd het land getroffen door een verwoestende aardbeving. 

Leden van onze Missiegroep Nijswiller (M.O.V.) hebben voor deze campagne huis aan huis 
enveloppen verspreid en met uw bijdrage weer opgehaald. De opbrengst bedroeg € 622,36, en dus iets 
meer dan vorig jaar toen € 564,55 kon worden overgemaakt.

Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor hun inzet en vooral dank aan de gulle gevers. Ook dank aan 
diegenen  die zich de moeite hebben getroost om hun enveloppe te deponeren in het offerblok in de 
kerk of te bezorgen bij mevr. Lydia Jongkamp, Ireneweg 10, Nijswiller. 
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NIEUWSBRIEF PAROCHIE NIJSWILLER
DECEMBER 2025

Voor actuele informatie zie de website van de parochie 
op https://dionysius-nijswiller.nl/
Uw kerkbijdrage of misintentie kunt u overmaken  op rekening 
NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K. Parochie H. Dionysius Nijswiller.



DECEMBER: VAN VERWACHTEN NAAR VREUGDE ! 

De decembermaand is elk jaar weer een tijd van licht en verwachting. Buiten is het 
donker, de dagen kort, maar binnen branden kaarsen die warmte brengen. En zo is 
het eigenlijk ook met ons geloof: midden in de donkere momenten van ons leven 
mogen we vertrouwen dat er licht is: dat er altijd Iemand is die met ons meegaat.

In de weken van de Advent leven we toe naar dat grote moment van Kerstmis. We 
wachtten op nieuw licht, op een teken van hoop. En dat teken kwam niet in macht of 
pracht, maar in iets heel kleins en kwetsbaars: een kind in een kribbe, Gods eigen 
Zoon. 

Daar, in de eenvoud van Bethlehem, laat God zien dat Hij mens wil worden tussen mensen. Niet ver 
weg, maar dichtbij – in onze vreugde en verdriet, in onze zorgen en verwachtingen. 
Kerst nodigt ons uit om ook zelf dat licht te zijn: een vriendelijk woord, een beetje aandacht, een 
bezoekje aan iemand die zich eenzaam voelt, het zijn deze kleine gebaren die de wereld lichter maken. 

Want het echte kerstlicht schijnt niet alleen in kerstbomen of in de mooi versierde straten en huizen, 
maar vooral in de harten van mensen die omzien naar elkaar. 
En dit wens ik u van harte toe: moge dit kerstfeest voor ieder van ons een tijd zijn van vrede en 
verwondering. Dat we opnieuw iets mogen voelen van de warmte waarmee God naar ons omziet. En 
dat het licht van Kerst ook in het nieuwe jaar mag blijven branden – in onze gezinnen, onze 
gemeenschap en in ons hart. 

Ik wens u, en allen die u dierbaar zijn, mede namens kapelaan Jerry en kapelaan Kessels, 
een zalig Kerstfeest en een gezegend nieuw jaar, vol vrede, licht en liefde. 

Patrick Lipsch, pastoor-deken 

DANKWOORD 

De installatie op zondag 9 november tot pastoor-deken van Gulpen was voor mij een 
bijzonder moment: niet alleen door de plechtigheid zelf, maar vooral door de warmte 
en de betrokkenheid van zovelen die erbij waren. 

Met oprechte dank denk ik terug aan iedereen die deze dag heeft meegevierd: aan de 
parochianen, de lectoren, misdienaars en acolieten, de concelebranten, de zangers en 
zangeressen die gezorgd hebben voor de muzikale opluistering, en ook alle andere 
vrijwilligers die alles zo goed hadden voorbereid. Een dankjewel aan allen die met 
hun aanwezigheid, gebed of een vriendelijk woord hun steun hebben laten blijken, 

zeker aan onze kerkbesturen en het dekenaal bestuur. Het was ook heel bijzonder om te worden 
afgehaald door een aantal schutterijen uit onze parochies en ook de muzikale aubade na afloop van 
harmonie St. Petrus uit Gulpen daarom ook grote dank aan hen. 

Het was een dag vol ontmoeting, geloof en gemeenschap: een uitdrukking van verbondenheid die mij 
diep heeft geraakt. Daarom zeg ik graag dank aan ieder die, op welke manier dan ook, zijn of haar 
steentje heeft bijgedragen aan deze feestelijke start. 

Als nieuwe pastoor-deken wil ik graag samen met u verder bouwen aan een geloofsgemeenschap 
waarin mensen zich thuis voelen, elkaar ontmoeten en waar we samen kunnen groeien in geloof, hoop 
en liefde. Laten we dat doen met vertrouwen in de toekomst, in verbondenheid met elkaar – en met een 
warm hart voor de parochies en mensen van ons dekenaat. 
Met dankbaarheid en een hartelijke groet, 

Patrick Lipsch, pastoor-deken 
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BIJBELAVONDEN – SAMEN LUISTEREN NAAR HET WOORD DAT LEEFT 

Tijdens deze Bijbelavonden nemen we de tijd om samen te luisteren, te delen en te 
ontdekken wat deze eeuwenoude teksten ons vandaag te zeggen hebben. De eerste 
bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden. Er volgen nog 6 bijeenkomsten: op 9 
december, 3 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei, 2 juni. Telkens van 19.30 uur tot 
21.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in het parochiezaaltje in Gulpen, Kap. 

Penderslein 10. Iedereen is welkom. 

CURSUS ‘LITURGISCHE VORMING’: Actief deelnemen aan de eucharistie. 

Deze cursus ‘liturgische vorming’ is bedoeld voor iedereen die zich in de 
liturgie wil verdiepen en zeker voor degenen die actief betrokken zijn bij 
de viering van de eucharistie. De bijeenkomsten worden telkens ingeleid 
door kapelaan Marc Kessels. De eerste bijeenkomst heeft reeds 
plaatsgevonden. Er volgen nog 5 bijeenkomsten. Deze zijn gepland op de 

vrijdagen 28 november, 12 december, 16 januari, 30 januari en 20 februari. Deelname kost vijf euro per 
keer, ter plekke te voldoen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: dlkm@bisdom-roermond.nl 

ZUSTER MARIA GORETTI – viert gouden professiefeest 

Op donderdag 4 december a.s. viert Zuster Maria Goretti haar gouden professiefeest. Het 
feest begint met een plechtige eucharistieviering waarin de bisschop van Mangalore 
voorgaat. Zuster Maria Goretti werkt en woont in de deelstaat Karnataka, in het 
Zuidwesten van India. Dankzij haar tomeloze inzet voor de armen, heeft zij veel 
kinderen en hun families kunnen helpen een betere toekomst op te bouwen. Daarnaast 
heeft zij vele projecten opgestart op het gebied van onderwijs, sociaal welzijn en 
gezondheidszorg. In Honovar heeft ze o.a. de bouw van een nieuw ziekenhuis en een 
verpleegstersopleiding gerealiseerd. Velen zijn met haar verbonden door de sponsoring 
van een of meerdere kinderen of door donaties via de Gorettistichting. 

Wij wensen haar van harte proficiat en veel kracht, een goede gezondheid, wijsheid en Gods zegen toe, 
zodat zij haar werk nog vele jaren mag voortzetten.

DONEREN VOEDSELBANK 

De Franciscusgroep van Wijlre organiseert ook dit jaar, in de week van 1 t/m 6 december, 
een inzamelingsactie ten behoeve van de voedselbank. Ook de parochies van de 
Morgenster zijn gevraagd om mee te doen. 
De bedoeling is dat u in deze week producten kunt doneren voor de voedselbank. De 

voedselbank heeft een boodschappenlijstje gemaakt, met produkten die ze goed kunnen gebruiken. Dat 
zijn o.a. pasta, bakolie/olijfolie, rijst, blikgroente, blikken vlees, houdbare zuivel in pakken, koffie en 
thee, aardappelpuree (pak), houdbaar broodbeleg (o.a. jam,hagelslag,stroop), vruchtensap (pak) en 
maandverband. 

Wil u doneren? U kunt u product (en) deponeren op maandag 1 december tussen 9.00 uur en 12.00 uur 
en op donderdag 4 december tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de garage van onze pastorie. Daar staat 
een box waar u de producten in kunt doen. 
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DE KERSTGROEP – GRENZELOOS MOOI

Lezing door Pastoor Ruud Verheggen op 3 december 2025 om 19.30 uur in de 
parochiezaal in Gulpen, Kap. Pendersplein 10. 
Ruud Verheggen is pastoor in Eijsden en omliggende parochies. Daarnaast is hij lid 
van de “Vrienden van de Kerstgroep”. In de loop der jaren is zijn eigen 
verzameling kerststallen flink gegroeid, ook zijn kennis in deze. Hij neemt ons mee 
naar de wereld van de kerstgroep. 
Hij zal de lezing verzorgen met als titel “de kerstgroep, grenzeloos mooi”. Een 

inleiding, een PowerPoint presentatie en een kleine tentoonstelling leiden ons door ruim 800 jaar 
Kerststallen. 
Iedereen is van harte welkom! 

FILM “PROCESSIE” IN MARGRATEN OP 3 DECEMBER door Henk Kroese

Dhr. Henk Kroese (Sundog films) heeft een filmcompilatie gemaakt van de processies 
in de dorpen Banholt, Bemelen, Cadier en Keer, Margraten, Mheer, Noorbeek, 
Reijmerstok, Scheulder en St. Geertruid. Deze prachtige film wordt gepresenteerd op 
woensdag 3 december in het Gemeenschapshuis Oos Heim, Clermontstraat 10 te 
Margraten. De film begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. 

REGIO-AVOND KRUISEN EN KAPELLEN in Gulpen op maandag 8 december 

De bijeenkomst is bedoeld voor de vele betrokkenen en vrijwilligers die zich lokaal 
inzetten voor het beheer en behoud van kruisen, kapellen en ander klein-religieus erfgoed. 
Jan Kuppens van de Monumentenwacht Limburg zal deze avond verzorgen. Kuppens 
houdt tijdens deze avond geen inleiding, maar wil graag het gesprek aangaan op basis van 
vragen uit de zaal. Dit mogen alle soorten vragen rond techniek en onderhoud zijn: van 
bouwkundige aspecten tot en met het te gebruiken materiaal. 

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 8 december in de parochiezaal naast de H. Petruskerk aan het 
Kapelaan Pendersplein in Gulpen en begint om 19.00 uur. Om te weten hoeveel stoelen we klaar 
moeten zetten, is het fijn als belangstellenden zich vooraf aanmelden. U kunt een mail sturen naar: 
skkl@bisdom-roermond.nl. 

BARMHARTIGHEIDSVIERING IN DE ADVENT: 

In de drukte van december nodigen wij u van harte uit om even stil te staan bij uw leven en uw 
voorbereiding op Kerst. Op maandag 22 december om 19.00 uur komen we samen in de Petruskerk in 
Gulpen voor een barmhartigheidsviering in Taizé-sfeer. Geniet van eenvoudige liederen, korte gebeden 
en tijd voor uzelf. 
Gods barmhartigheid staat centraal tijdens deze viering. Er is een moment van aanbidding, waarin u in 
stilte bij Christus mag verblijven en Hem alles kunt toevertrouwen. Ook kunt u het sacrament van 
boete en verzoening ontvangen, op een rustige en respectvolle manier, met tijd voor een persoonlijk 
gesprek en vergeving die bevrijdt. 
Wij hopen dat deze avond u rust en ruimte in uw hart brengt terwijl we samen op weg zijn naar Kerst. 
U bent welkom om binnen te stappen, te bidden, te zingen of gewoon aanwezig te zijn. 
Wees van harte welkom! 
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