
CONTACTBLAD 

Parochie H. Dionysius 

Nyswiller 
 

 

Kerstmis 2024 

Nieuwjaar 2025 

HET PAROCHIESECRETARIAAT in Eys is geopend op maandag van 
9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, tel. 043-
4511243. Het E-mailadres van de pastorie: h.agatha.eys@hetnet.nl 
 

MISINTENTIES kunt u opgeven bij het secretariaat van cluster “Morgenster” op 
bovenstaand adres, E-mailadres en telefoonnummer. Misintenties graag drie we-
ken van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.  
 

H. COMMUNIE AAN HUIS: Parochianen die de behoefte hebben om een keer 
per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan Mi-
chel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373, b.g.g. het parochie-
secretariaat in Eys, tel. 043-4511243 of Kapelaan Siju tel. 0618242777. 
 

MEDEDELINGEN voor de website kunnen worden ingeleverd  bij de kerkmees-
ter in de sacristie of bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller (043-
4512382) of  per. E-mail:  st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl 

 

WEBSITE van de parochie:  
https://dionysius-nijswiller.nl/  
 

BANKRELATIE: RABO-BANK:  
IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K. 
Parochie H. Dionysius.  

Mede namens het kerkbestuur en de parochieraden van clus-
ter ‘Morgenster’ wensen wij u en uw dierbaren  

een Zegenrijk Nieuwjaar  
 

P. Bronneberg, pastoor-deken  
V. Vins Siju, kapelaan  
J. Jerry, kapelaan  
A. Reijnen, emeritus-pastoor  
A. Franssen, pastor  

 
KAPELAAN JEROME JERRY  

 

Kapelaan Jerry woont inmiddels in Slenaken in de Pastorie. 
Zijn priesterwijding in India is op 15 februari en de Eerste Hei-
lige Mis draagt hij op in de Parochiekerk van Mechelen op zon-
dag 16 maart om 14.00 uur. De kapelaan is werkzaam voor de 
parochiefederatie EMS (Epen, Mechelen en Slenaken).  
Wij wensen hem heel veel succes en wijsheid en hopen dat hij 
zich welkom en gesteund voelt.  

  

JUBELJAAR 2025  
 

Twaalf maanden de tijd, met dit jaar als kers op de taart,  
366 dagen vol kansen:  

 

om nu en dan een engel te ontmoeten of te zijn:  
iemand die in stille nabijheid perspectief biedt  

vol hoop en vertrouwen  
 

om nu en dan een herder te ontmoeten of te zijn:  
iemand die in alle eenvoud ontvankelijk is  

voor een teken van vernieuwing  
 

om nu en dan een koning te ontmoeten of te zijn:  
iemand die het aandurft om in dialoog met andere culturen  

zijn blik op de wereld te verruimen  
 

om nu en dan Maria en Jozef te ontmoeten of te zijn:  
mensen die anderen omringen met liefde en trouwe zorg  

 

om nu en dan een kind te ontmoeten dat ons de kwetsbaarheid,  
maar ook het wonder van het leven doet herinneren  

 

om nu en dan een geschenk te geven en te ontvangen:  
het geschenk van vriendschap en geborgenheid,  

gekoesterd in een stal die steeds beschutting biedt  
 

om nu en dan een ster te volgen die onze toekomst verlicht  
en leidt naar hoop, liefde en rechtvaardigheid voor élke mens.  

mailto:st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl
https://dionysius-nijswiller.nl/


PAROCHIEBLAD NIJSWILLER. 
 

Ons parochieblad was jarenlang een vraagbaak en bron van informatie 
voor onze parochie.  

 

Het idee hiervoor ontstond ongeveer 
30 jaar geleden bij pastoor Kurris. 
Zijn idee werd verwezenlijkt en 
sindsdien werd  het blaadje maande-
lijks door vrijwilligers verzorgd en 
huis-aan-huis verspreid. De laatste 
jaren alleen bij diegenen die zich 
daarvoor hadden opgegeven. Van-
wege natuurlijk verloop door overlij-
den of verhuizing is hun aantal aan-

zienlijk teruggelopen. Bovendien is het niet mogelijk gebleken om te voor-
zien in opvolging van de huidige redactie.  Ook is het parochieblaadje door 
de huidige ontwikkelingen niet meer actueel als informatiebron voor kerk-
berichten en vieringen en wordt de uitgave hiervan beëindigd. Met ingang 
van 2025 nemen we helaas afscheid van ons blaadje. 
 

Inmiddels mag onze website - internetadres https://dionysius-nijswiller.nl/ 
- zich verheugen op een toenemende belangstelling en is een actuele en 
adequate vervanger van ons parochieblaadje.  
 

Voor parochianen die geen toegang hebben tot het internet zal actuele in-
formatie zoveel mogelijk worden verzorgd door publicaties in de plaatselij-
ke huis-aan-huis bladen en zo nodig door mededelingen in de kerk. 

AGENDA JANUARI 2025 
 
Zaterdag 4 januari 2025 19.00 uur - Openbaring van de Heer  
Lezingen uit Jesaja 60,1-6 en Mattheüs 2,1-1 
 
Zaterdag 11 januari 2025 19.00 uur - Doop van de Heer  
Lezingen uit Jesaja 40,1-5.9-11 en Lucas 3,15-16.21-22 
 
Zaterdag 18 januari 2025 19.00 uur - 2e zondag door het jaar  
Lezingen uit Jesaja 62,1-5 en Johannes 2,1-12 
 
Zaterdag 15 januari 2025 19.00 uur - 3e zondag door het jaar  
Lezingen uit Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10 en Lucas 1,1-4; 4,14-21 
 
Zaterdag 1 februari 2025 19.00 uur - Opdracht van de Heer  
Lezingen uit Maleachi 3,1-4 en Lucas 2,22-40 of 2,22-32 
Intentie: 
Zeswekendienst voor Johan Delnoij.  
 
 

       NIEUWJAARSZEGEN 
 
Geen zorgeloos nieuwjaar wens ik,  
maar mensen die mee zorgen.  
Zorg om elkaar is mijn wens.  
 
Geen zorgeloos nieuwjaar wens ik,  
maar oog voor mensen met zorgen.  
Zorg voor hen is mijn wens.  
 
Geen zorgeloos nieuwjaar wens ik,  
maar zorgvuldigheid in de zorg.  
Zorg voor wie kwetsbaar zijn is mijn wens.  
 
Geen zorgeloos nieuwjaar wens ik,  
maar wel dankbaarheid en vreugde  
voor wie samen de zorgen delen en dragen.  
 
        Marinus van den Berg  

 
OVERLIJDEN 
 

Op 21 december is onze dorpsgenoot Johan (Joen) Delnoij 
in de leeftijd van 88 jaren overleden.De uitvaartdienst van 
Johan vond plaats in onze parochiekerk op vrijdag 27 
december j.l., gevolgd door de crematie. 
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe. 
De zeswekendienst voor Joen wordt gehouden op zaterdag 
1 februari om 19.00 uur.  
 

Joen, rust nu in vrede. 

https://dionysius-nijswiller.nl/


KERSTMIS EN NIEUWJAAR 2025  
 
Met vreugde en dankbaarheid hebben wij samen het feest van Kerstmis ge-
vierd, het feest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Zijn komst 
als Licht in onze wereld brengt hoop, liefde en vrede, waarden die juist in 
deze tijd van grote betekenis zijn. Kerstmis herinnert ons eraan dat God ons 
nabij wil zijn, niet op afstand, maar als Emmanuel – God met ons.  
 

Kerstmis is het feest van verbondenheid en betrokkenheid. Dat kunnen wij 
duidelijk zien in het kerstverhaal: na de geboorte van Jezus komen eerst de 
herders, die de boodschap van de engelen ontvangen, gevolgd door de drie 
koningen, die de wereld vertegenwoordigen. Zij brengen hun gaven en bui-
gen zich voor het kind, de Redder. Dit beeld van de herders en de koningen 
toont ons hoe Kerstmis een feest is dat ons verbindt, ongeacht wie we zijn 
of waar we vandaan komen. Het is een uitnodiging voor iedereen om zich 
verbonden te weten in het geloof, in de liefde van God.  
 

Deze verbondenheid hebben we ook samen ervaren in ‘Kerst in Eys’. Het 
was een moment van samenkomen, van delen en van vieren. In de warmte 
van onze gemeenschap hebben we het Licht van Christus opnieuw ontvan-
gen en verspreid. Het was een krachtig getuigenis van wat het betekent om 
samen kerk te zijn, samen het geloof te delen en samen te zorgen voor el-
kaar.  
 

In deze periode van afsluiting en nieuw begin wil ik ook mijn oprechte 
dank uitspreken aan alle vrijwilligers van onze parochie. Jullie inzet en toe-
wijding vormen de ruggengraat van onze gemeenschap. Of het nu gaat om 
pastorale zorg, het onderhoud aan kerkgebouwen en het kerkhof, de organi-
satie van evenementen of het stille werk op de achtergrond – ieder van jul-
lie draagt op waardevolle wijze bij aan onze kerk.  
 
Ik wens u een Zalig Nieuwjaar toe, vol vreugde, gezondheid en Gods 
nabijheid.  
 

Kapelaan Siju  

 
WIJ FELICITEREN 

 
Wij feliciteren Prinses Niki I  (Niki Ubachs) en 
Jeugdprins Finn I & Hofnar Sjuul (Finn Sporken en 
Sjuul Mertens) met hun proclamatie tot nieuwe heersers 
over het Baagratterijk. Wij wensen hen een geweldig 
fijn regeringsjaar toe. 

HET HEILIG JAAR 2025 GAAT BEGINNEN  
 

Het nieuwe jaar 2025 belooft een bijzonder jaar te 
worden in de katholieke Kerk, want het is een Heilig 
Jaar, of Jubeljaar. Dit gebeurt slechts eens in de 25 
jaar, waardoor het een unieke gebeurtenis is. Paus 
Franciscus roept ons op om in 2025 ‘pelgrims van 
hoop’ te worden.  
 

Wat is een Jubeljaar?  
Een Jubeljaar is een internationaal themajaar dat draait om barmhartigheid, 
verzoening en de vergeving van schulden. Tijdens dit jaar worden pelgri-
mages naar Rome georganiseerd en kunnen gelovigen de Heilige Deuren in 
de grote basilieken passeren. Ook het verkrijgen van een aflaat is traditio-
neel verbonden met een Jubeljaar. Paus Franciscus heeft voor 2025 het the-
ma ‘hoop’ gekozen.  
In wezen is een Jubeljaar een oproep om terug te keren naar de fundamen-
ten van ons geloof en onze onderlinge relaties te herstellen. Het is een tijd 
voor bekering, een kans om ons leven te heroverwegen en God te vragen 
ons te begeleiden op de weg naar heiligheid. Woorden als gerechtigheid, 
toewijding, dienstbaarheid en vrede krijgen hierbij veel aandacht. Maar bo-
venal staat de ontmoeting met Christus centraal.  
 

Heilige Deur  
Het Jubeljaar begint op Kerstavond met het openen van de Heilige Deur in 
de Sint-Pietersbasiliek in Rome door de paus. Deze deur, die normaal ge-
sloten is, wordt alleen tijdens een Heilig Jaar geopend. Pelgrims die in 2025 
naar Rome reizen, betreden de basiliek via deze deur, wat een symbolische 
handeling van overgang en vernieuwing is. Elke pelgrim die door de Heili-
ge Deur gaat, herinnert zich de woorden van Jezus: “Ik ben de deur; wie 
door Mij binnenkomt, zal gered worden” (Johannes 10:9).  
 

Pelgrims van Hoop  
Paus Franciscus heeft het motto voor het Jubeljaar gekozen: ‘Pelgrims van 
hoop’. Dit benadrukt dat we allemaal onderweg zijn naar God, met de hoop 
dat we ooit bij Hem zullen komen. Christelijke hoop is een positieve kijk 
op het leven, waarin we weten dat God ons leidt. Het is ook een oproep om 
in beweging te komen, om als pelgrims onze hoop met anderen te delen.  
Het Heilig Jaar 2025 biedt ons de gelegenheid om opnieuw te reflecteren 
op ons geloof en de diepe betekenis van hoop in ons dagelijks leven. Het is 
een tijd om samen op weg te gaan, om te groeien in barmhartigheid, verge-
ving en liefde.  



 

Nijswiller, december 2024 

Geachte parochianen, dorpsgenoten,  
  
Zo vlak voor Kerstmis wensen wij u een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig 
Nieuwjaar en heten nieuwe inwoners in onze parochie van harte welkom. 
Wij hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze bloeiende gemeen-
schap, die in stand gehouden wordt door de onmisbare inzet van tal van vrij-
willigers. Ondanks onze dankbaarheid voor deze vrijwilligers, willen we ook 
onze zorgen met u delen.  
 
Met uitzondering van restauraties aan onze monumentale kerk, krijgen wij 
geen structurele bijdrage van de overheid. Al vele jaren proberen wij met 
beperkte middelen de eindjes aan elkaar te knopen en waar we kunnen te 
besparen, maar moeten constateren dat we al een paar jaar in een neergaande 
spiraal terecht gekomen zijn, door sterk oplopende kosten voor onderhoud 
van het kerkgebouw, stookkosten en voor bezoldiging van priesters. Onze 
inkomsten komen uitsluitend van onze parochianen door kerkbijdragen, col-
lectes, giften etc. en deze laten eveneens een achteruitgang zien, omdat ou-
dere parochianen ons ontvallen en er geen nieuwe parochianen voor in de 
plaats komen. Zonder wijziging van onze inkomsten- of uitgavenpatroon 
zijn we genoodzaakt ons mooie kerkje binnen korte tijd te sluiten. Het zou 
jammer zijn voor het gebouw, maar vooral de binding binnen ons dorp zal 
dan ernstig onder druk komen te staan.  
 
Ook in deze zeer onzekere en roerige tijd, hopen wij dat u bereid bent de 
kerk te steunen en uw kerkbijdrage aan te passen, of een incidentele gift te 
doen. Alleen gezamenlijk zijn we in staat om onze mooie monumentale kerk 
en geloofsgemeenschap voor ons dorp te behouden.  
 

 

Vervolg 

 

 
  
Het kerkbestuur van federatie “Morgenster” met de parochies in Eys,  
Wahlwiller en Nijswiller, kampt ook met te weinig onbezoldigde bestuur-
ders. Voelt u er wat voor om de toekomst van de kerk in Nijswiller mede te 
bepalen, of wilt u als vrijwilliger meehelpen met de vele taken die de paro-
chieraad uitvoert, meldt u zich dan aan bij één van de ondergetekenden.  
 
Met deze kerstbrief willen we u ook informeren dat we opnieuw een paro-
chieavond willen organiseren medio maart/april 2025. U wordt daarover nog 
nader geïnformeerd.  
 
Wij blijven ons inzetten voor onze geloofsgemeenschap en haar lokale kerk-
je, waarbij de parochieraad, die de inzet van vrijwilligers en de te onderne-
men stappen voor onderhoud van ons kerkgebouw en kerkhoven coördineert, 
een cruciale rol blijft spelen, zodat u weet dat uw kerkbijdrage voor het be-
houd van onze ‘dorps’kerk, goed besteed wordt.  
 
Namens de hele parochie dank u wel en blijf gezond!  

  
Pastoor Bronneberg  
Kapelaan Siju  
Kapelaan Jerry  
Emeritus pastoor Reijnen  
Pastor Franssen  
Het Federatiebestuur Morgenster  
en de parochieraad van de parochie St. Dionysius Nijswiller  

  
  

 

U kunt uw bijdrage doen via bankrekeningnummer: 

NL18 RABO 0132 2925 99  
t.n.v. Parochie St. Dionysius Nijswiller  
onder vermelding van “kerkbijdrage”  


