
“MET MARIA DOOR DE MEIMAAND” 

 

De maand mei is in de katholieke traditie toegewijd aan Maria, de moeder van 

Jezus. Al eeuwenlang wordt zij in deze lentemaand op bijzondere wijze geëerd. 

De oorsprong van deze devotie gaat terug tot de middeleeuwen, maar het kreeg 

vaste vorm in de 18e eeuw, toen de Jezuïeten in Italië begonnen met het aanroepen 

van Maria tijdens de maand mei. Van daaruit verspreidde de traditie zich snel over 

Europa en de rest van de wereld. 

 

Waarom juist mei? Mei is de maand waarin de natuur volop bloeit en het leven 

zich vernieuwt. Maria wordt vaak met bloemen vergeleken: zuiver, vol 

schoonheid, en nieuw leven gevend. Het is dan ook geen toeval dat in deze maand 

bloemenhuldes, processies en Mariavieringen plaatsvinden. Velen plaatsen thuis 

een Mariabeeld of versieren de bestaande met bloemen en kaarsen, als teken van 

eerbied en verbondenheid. 

 

In onze kerken wordt in mei vaak extra aandacht besteed aan Maria. Op 5 mei om 

18.45 uur bidden wij samen een speciale rozenkrans. Aansluitend vindt 

de zegening van het Allerheiligsteplaats, gevolgd door de H. Mis. Iedereen is van 

harte uitgenodigd om deze viering mee te beleven en Maria in het bijzonder te 

eren. 

 


