VASTELAOVEND EN VASTENTIJD

Het is weer die tijd van het jaar waarin de straten
zich vullen met kleurrijke kostuums, vrolijke
muziek en uitbundige feesten: Carnaval! In onze
streeck spreken we echter liever over
“Vastelaovend”. Het woord komt van
‘Vastenavond’, de avond voor het begin van de
vastentijd. Het is een periode van ontmoeting,

samen lachen en alles even loslaten.

Misschien ken je de uitdrukking: "Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd." Wist je dat
humor en vreugde ook diep geworteld zijn in ons geloof? In de Bijbel vinden we vaak verhalen
die een vrolijke toon hebben, waarin mensen samen lachen, dansen en zich verheugen in het
leven. Ook Jezus was regelmatig in gezelschap te vinden, deel van de vreugde en het samenzijn.
Carnaval biedt ons de gelegenheid om in een luchtige sfeer samen te komen, te lachen en even
afstand te nemen van de zorgen die ons dagelijks leven kunnen belasten.

Na de uitbundige dagen van feest en plezier breekt de Veertigdagentijd aan: een periode van
bezinning, inkeer en voorbereiding op Pasen. Het is een tijd waarin we worden uitgenodigd om
te vertragen, te reflecteren en ruimte te maken voor God en voor elkaar. Jezus zelf trok zich
veertig dagen terug in de woestijn om dichter bij de Vader te komen. Ook wij mogen in deze
tijd zoeken naar manieren om ons geloof te verdiepen, bijvoorbeeld door gebed, vasten en het
doen van goede werken.

“Ich wunsj gikkeringe deé geet viere ing sjun “vasteloavend”en inge vruchtbare en
gezéénde Vastetied.”
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