
 

 

 

 

 

Roermond, 2 april 2025 

Geachte parochiaan, 

In de aanloop naar Pinksteren wordt weer de Week voor de Nederlandse Missionaris (WNM) 
gehouden. We staan dan stil bij het vele werk dat Nederlandse missionarissen en missionaire 
werkers overal in de wereld hebben gedaan én nog steeds doen. Ook nu we wel eens zeggen dat 
Nederland zelf een missieland is geworden, zijn we niet ontheven van de opdracht om de wereld 
in te trekken en het evangelie te verkondigen. 

In het bedrijfsleven wordt het woord 'missie' ook wel eens gebruikt. Vaak in samenhang met 
andere managementtermen als 'visie' en 'strategie'. Daarna volgt meestal een mooie 
formulering van het doel dat het bedrijf wil bereiken en hoe men dat denkt te doen. Als Kerk 
zijn wij geen bedrijf. De reden van ons bestaan, is omdat Christus dat gewild heeft. Wij 
hebben onze missie niet zelf bedacht, maar we zijn met een opdracht op pad gestuurd. 

Die opdracht is nog steeds actueel. In zijn apostolische exhortatie 'Evangelii Gaudium' schrijft 
paus Franciscus dat godsdienst niet alleen bestaat "om de zielen voor te bereiden op de hemel" 
en zich dus tot de privésfeer zou moeten beperken. "Wij weten dat God het geluk van zijn 
kinderen ook op deze aarde wil", aldus de paus. 

Precies daarom heeft de Kerk een missie - een opdracht — in de wereld. Vanuit onze 
evangelische bewogenheid mogen wij de verlossende boodschap van Christus uitdragen in de 
wereld. De strategie die we daarbij volgen, is dat we ieder mens laten meetellen. Zoals dat 
onder meer gebeurt in het buurtpastoraat in de volkswijk in Buenos Aires of in het 
dovenonderwijs in Accra, waar de twee missionaire werkers actief zijn die dit jaar in het kader 
van de Week Nederlandse Missionaris hun verhaal vertellen. 

Zij geven handen en voeten aan de missie die ze van Christus hebben gekregen. Via de Week 
Nederlandse Missionaris kunt u hen en veel andere missionarissen en missionaire werkers 
helpen. Daarom beveel ik de Pinksteractie van harte bij u aan. 

In Christo, 
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