
Kerst brengt een vredevol licht 
dat zachtjes zegt: je bent niet alleen. 

Een beetje warmte, een beetje hoop - 
dat kan al genoeg zijn, voor iedereen. 

 
En als wij dat lichtje delen, 

met een vriendelijk woord of klein gebaar, 
dan voelt de wereld even lichter en 

komt de hoop weer dichterbij, ook dit jaar. 
 

Van harte wens ik u en allen 

die u lief zijn een zalig Kerstfeest 

en een gezegend 2026. 

Moge deze kerstdagen u momenten van licht, 
warmte en verbondenheid brengen. 

 
Dat het nieuwe jaar gevuld mag zijn met gezondheid, 

vrede, hoop en mensen om u heen 
die u kracht geven en wie u het leven kunt delen. 

 
Moge Gods liefde u dragen in alles wat komt vandaag, 

morgen en in alle dagen van het nieuwe jaar. 
 

Dat wens ik u van harte toe, 

 
Mede namens kerkbestuur Morgenster en parochieraden  
en ook namens onze kapelaan Jerry, kapelaan Kessels,  

emeritus-pastoor A. Reijnen en pastor A. Franssen 
 

      Patrick Lipsch 

                     Pastoor-Deken 

 

 

 

 

 

 

 
  Parochies 

H. Agatha Eys 

St. Dionysius Nijswiller 

St. Cunibertus Wahlwiller 

 


