
MARIA-TENHEMELOPNEMING  

 

De maand augustus brengt ons midden in de zomer, een tijd van ontspanning en 

vernieuwing. Velen van ons genieten van de vakantietijd, een periode waarin we 

ons losmaken van de dagelijkse sleur en de schoonheid van de schepping om 

ons heen waarderen. Of u nu reist naar verre oorden of thuis blijft, het is een tijd 

om te rusten, te reflecteren en de banden met familie en vrienden te versterken.  

 

 

In de katholieke kalender is augustus ook een 

maand van groot belang vanwege het feest van 

Maria Tenhemelopneming, dat we vieren op 15 

augustus. Dit feest herinnert ons aan het moment 

dat de Heilige Maagd Maria, na het voltooien van 

haar aardse leven, met lichaam en ziel in de hemel 

werd opgenomen. Het is een feest dat ons uitnodigt 

om na te denken over de rol van Maria in ons 

geloof en de hoop die haar tenhemelopneming ons 

biedt. Maria Tenhemelopneming is niet alleen een 

herdenking van een gebeurtenis uit het verleden, 

maar ook een viering van de belofte van onze eigen opstanding en het eeuwige 

leven. Maria's tenhemelopneming herinnert ons eraan dat ons leven hier op 

aarde slechts een deel is van een veel groter plan. Het is een bemoedigende 

gedachte dat, net zoals Maria, wij ook geroepen zijn tot een leven in de 

nabijheid van God.  

  

  

 


