
VAN FEEST NAAR BEZINNING:  OP WEG NAAR PASEN:  

 Na de uitbundigheid van carnaval keert de rust langzaam terug: 
na alle uitbundigheid keren we terug naar het leven van alledag. 
In die overgang ligt iets moois: er komt een ruimte om stil te 
worden en naar binnen te keren. Wat begon met feest en 
vrolijkheid, mag nu overgaan in bezinning en aandacht, passend 
bij de veertigdagentijd: de tijd waarin we ons willen voorbereiden 
op Pasen. 

Met Aswoensdag begint de veertigdagentijd, een bijzondere tijd in het kerkelijk jaar. Het is 
geen periode van somberheid,  maar van verdieping. Het is een tijd waarin we worden 
uitgenodigd om bewuster te leven en stil te staan bij wie we zijn en bij wat echt belangrijk is. 
Even afstand nemen van de drukte van alledag helpt ons om opnieuw ruimte te maken voor 
rust, stilte en bezinning. 

De veertigdagentijd nodigt ons uit om eenvoudiger te leven, met meer aandacht voor elkaar, 
voor God en voor onszelf. Het is een periode waarin we mogen ontdekken wat ons draagt en 
richting geeft, en waarin kleine veranderingen een grote betekenis kunnen krijgen in hoe we 
met elkaar omgaan en in hoe we in het leven staan. 

Bij die weg naar binnen hoort ook de blik naar buiten. Deze tijd vraagt ons om niet alleen 
met onszelf bezig te zijn, maar ook oog te hebben voor anderen. In die geest willen we in de 
veertigdagentijd samen geld inzamelen voor mensen die het moeilijk hebben. Als teken van 
solidariteit en betrokkenheid, en als concrete manier om ons geloof zichtbaar te maken in 
daden van medemenselijkheid. 

Zo groeien we toe naar Pasen — het feest van nieuw leven en hoop. Niet gehaast, maar in 
rust en vertrouwen. Niet alleen, maar samen als gemeenschap, onderweg met elkaar en met 
God.   

Patrick Lipsch, pastoor-deken 

 


